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PRELUDE Eﬁ

Als redactie van Koorgeleide maken we elke aflevering opnieuw een afweging wat we
gaan publiceren. We houden dan in ons achterhoofd de doelgroep waarvoor we denken
te schrijven. We schrijven vooral niet voor eigen gewin en proberen zoveel mogelijk te
spiegelen uit ervaringen die we opdoen in ons dagelijks leven en werk. Soms worden we,
door het werkveld erop gewezen dat er ook andere muzikale voorkeuren zijn die voor
het voetlicht gebracht mogen worden. Niet iedereen heeft tenslotte dezelfde smaak!
Vandaar dat we in dit nummer o.a. aandacht besteden aan een nieuwe compositie van Rob
Peters. Een orgelwerk gecomponeerd op het thema Do-ut-des (c-c-des). Ook kunt u alvast
de nieuwe hymne vinden voor het door de Paus uitgeroepen Jubeljaar 2025 “Pelgrims
van hoop”. En natuurlijk feliciteren we weer van harte alle Limburgse musici die een
onderscheiding hebben ontvangen voor hun lange tijd van inzet voor de kerkmuziek. Ook
de lichting priesters die hun 25 jaar priesterfeest hebben gevierd of dat nog gaan vieren
feliciteren wij van harte. (Onze voorzitter is een van hen!) En we heten vanzelfsprekend
onze nieuwe bisschop Mgr. van den Hout van harte welkom in ons zuidelijk bisdom.

Ik gun iedereen van ons over de grenzen van zijn eigen beperkingen heen te stappen en
met een weidse blik rond te kijken. Wellicht gaat er dan een nieuwe wereld open waarin wij
mensen, in de geest van God, in vrede kunnen samenleven en musiceren.

Ad Voesten.

Het volgende nummer van Koorgeleide verschijnt eind maart 2025. Kopij kunt u
inleveren voér 10 februari bij: koorgeleide@gmail.com of SGV in het Bisdom
Roermond, t.a.v. Koorgeleide, Postbus 470, 6040 AL Roermond.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten.

Onderscheidingen voor koor- en zangersjubilea kunnen minimaal 2 maanden van te
voren digitaal worden aangevraagd. Het aanvraagformulier kunt u invullen via de web-
site van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond: www.sgv-roermond.nl

Een actueel adressenbestand is zowel voor u als voor ons van groot belang.
Mocht de adressering van het koorsecretariaat niet (meer) juist zijn, gelieve dit dan
z.s.m. te melden aan sgv.onderscheidingen@gmail.com En anders per post: SGV in
het bisdom Roermond, t.a.v. Jos Sijstermans, postbus 470, 6040 AL Roermond.




VAN HET SECRETARIAAT

VRUWILLIGERS GEZOCHT!

De Sint Gregoriusvereniging Roermond draait volledig op vrijwilligers, die zich bezig-
houden met activiteiten, archivering, secretariaat en met name ook het aanreiken van
onderscheidingen. Met name voor dat laatste zoeken we iemand (liefst Midden-Limburg)
die voor een dagdeel per twee weken deze taak op zich wil nemen.

Aanvragen komen grotendeels digitaal binnen en de verwerking is inmiddels veelal ook
geautomatiseerd, maar blijft staan dat het e.e.a. verzorgd, ingepakt en opgestuurd moet
worden, naast alle vragen die er her en der gesteld worden.

Het is dienstwerk voor kerkkoren en parochies ten
gunste van de vele jubilerende zangers die we in
Limburg nog steeds hebben.

lets voor u? Wees welkom!
voorzitter@sgv-roermond.nl

Twee keer per jaar valt “Koorgeleide”
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EEN NIEUW
HYMNARIUM
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§ 7

In vorige editie hebben we een artikel geplaatst over het toen juist verschenen Hym-
narium. In vervolg op dit artikel bij deze wat verdere aantekeningen.

Achtergrond van het Hymnarium is de Ne-
derlandse vertaling van het Getijdenboek,
in 1990 verschenen, als opvolger van de
voorlopige uitgave Gebeden voor elke
dag. In vergelijking met de vorige uitgave
was het aantal hymnes in 1990 meer dan
verdubbeld. Vanaf 1991 gaat men in de
Abdij van Male (nabij Brugge) flink aan de
slag met het toonzetten van het hele Ge-
tijdenboek.

De zusters Kanunnikessen van het Heilig
Graf gaven zich eraan, onder leiding van
de priesters Ignace de Sutter en Marcel
Weemaes later. Alle vruchten van hun werk
werden met regelmaat gepubliceerd in
het tijdschrift Woord en Toon. Alle antifo-
nen en beurtzangen werden netjes uitge-
werkt en afgedrukt. Maar voor de hymnen
gold dat anders: er werden lijsten samen-
gesteld met suggesties voor melodieén.

Die melodieén kwamen uit het gregori-
aans of uit de Duitse liedtraditie sinds de
Reformatie. Een enkele keer werd ook een
nieuwe melodie geschreven. Maar uitge-
geven is het werk nooit. Vanaf het verschij-
nen van het Getijdenboek leefde de wens
de hymnemelodieén uit te schrijven. Maar
die klus is nooit geklaard. Enerzijds was
het een berg werk, anderzijds betekende
dat ook afscheid nemen van oude melo-

dieén die in het schema niet meer voor-
zien waren. De wens is altijd blijven leven.
Onder aanvoering van ondergetekende
gaf Frank Dupont er zich de laatste vijf jaar
aan de aangereikte melodieén en teksten
op de hem toevertrouwde nette en stipte
manier in te voeren en op te slaan in zijn
muziekprogramma, zodat ze ooit een keer
konden worden uitgegeven. Een jaar ge-
leden was het werk klaar. Na overleg met
de Nationale Raad voor Liturgie werd be-
sloten het Hymnarium bij het directorium
van 2023-2024 het licht te doen zien.

Na 1990 zijn er verschillende ‘particuliere’
hymnaria verschenen, al dan niet uitgege-
ven. Hier is nadrukkelijk gekozen voor het
melodieschema van Woord en Toon. Dat
wil geen waardeoordeel zijn over andere
uitgaven en keuzes, maar louter dienen als
kapstok.

Met het Hymnarium staan alle hymnen
getoonzet, maar niemand hoeft zich be-
zwaard te voelen een andere melodie
te kiezen voor een hymne als die hem of
haar beter past. We treden graag in het
voetspoor van Sint Benedictus die zijn uit-
voerig psalmenrooster beéindigde met de
opmerking dat als iemand het beter weet,
dat die het dan graag op zijn eigen wijze
doet...
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Graag verwijzen we naar alle opmerkingen
die in vorige Koorgeleide al gemaakt zijn.
Aanvullend zij gezegd:

Het Hymnarium telt 268 hymnen, ver-
deeld over 92 verschillende melodieén,
waarvan 46 contrafacten (zelfde melodie
boven andere tekst, of omgedraaid, zo u
wilt). Over het waarom kunnen we slechts
gissen, maar eenzelfde melodie komt in
de bronnen soms een toon hoger of lager
genoteerd voor, zij het ook met kleine aan-

passingen in de melodie.
Vergelijk 714, 719, 1701,
757,759,760 en 1518 met
699, 703, 718, 267N, 1432
en 559: de eerste reeks
staat een toon hoger en
bovendien zit er een va-
riant in de 2e en 4e regel.

Het is moeilijk de grego-
riaanse grondmelodieén
te achterhalen. De bron-
nen geven wel titels van
hymnen aan, maar niet
uit welk boek of traditie
het stamt. Zeker als het
gaat om melodieén van
telkens 4 regels en 8 let-
tergrepen loopt het een
en ander behoorlijk door
elkaar. De verschillen
zitten in verschillende
uitgaven en zelfs opeen-
volgende van elkaar af-
wijkende uitgaven. (Dat
niemand zegt dat grego-
riaans dode materie is!)

1585 had mooier op
papier gekund, met name in de verdeling
van de regels..Een hymne als ‘Alleen wie
het gegeven is’ kent een drietal melodie-
en. Van meerdere hymnen is een alterna-
tieve melodie opgenomen, maar nooit
meer dan één variant. De keuze is arbitrair.
Vergelijk 1676 met 121 uit het tweede sup-
plement.

Een slordigheid zit ‘m in de melodie ‘Heft
op mijn cruys’ (nrs. 1691, 727,692 en 717).
Er was een fout geslopen in het zetwerk,



maar op die plaats was die fout naar het
oordeel van de correctoren juist een verbe-
tering. De correctoren hebben die daarom
bewust laten staan, niet wetende dat de
zetter die fout nadien consequent in alle
navenante melodieén zou toepassen.

Het gaat om de overgebonden noot in de
2e regel: op de a volgt oorspronkelijk een
overgebonden g. In 1691 is dat weggela-
ten en qua tekst kan het daar, maar elders
stoort het. De versie in 692 is de oorspron-
kelijk juiste. De melodie komt vier keer
voor en dan maakt het samenzang niet
gemakkelijker als er verschillende versies
in omloop zijn...

De melodieén voor het Tantum Ergo - daar
hebben we er nogal wat van: o.a. 571, 746,
1542, 1546, 186N, 318, 570, 747, 323 - zijn
inwisselbaar, al leent de melodiebewer-
king van Ignace de Sutter (o0.a. 318) zich
wellicht het meest voor de Nederlandse
tekst.

Wat deze melodie betreft zou het achter-
af wenselijk zijn geweest de voorlaatste
kwartnoot van de eerste regel zoals in bij-
voorbeeld 1542 (en de navenante plaat-
sen elders) te vervangen door een halve
noot, zoals in bijvoorbeeld 318. Gelukkig
hebben we bij mgr. Fons Kurris de agogi-
sche verbreding leren zingen, waardoor
al dit soort van interpretatieproblemen
moeiteloos overwonnen kunnen worden...

De melodieén 714, 1312, 1378, 1663 zijn
inwisselbaar. De melodieén 706, 734, 730
staan er in drie verschillende schrijfwijzen.
Zo stond het nu eenmaal in het origineel.
In nr. 706 hebben we de melodie in de laat-

ste regel iets aangepast aan de tekst, meer
specifiek op het woordaccent ‘aan-vaard.
We zijn van de toonhoogtes afgebleven,
maar 722, 543, 1577, 1331, 1448 hadden
een toon lager gemogen: een e in de
vroege morgen is niet voor eenieder weg-
gelegd... 1676 en 121NN zijn twee verschil-
lende melodieén boven dezelfde tekst.
Men kieze...

Inmiddels zijn er ook her en der wat reac-
ties verschenen op het Hymnarium. Van ‘te
moeilijk’ tot ‘te veel’ en van’lestig allemaol’
tot ik snap er niks van’ Dat kan, maar hoeft
niet aan het Hymnarium te liggen. lemand
had moeite met de nummering: die gaat
echter heel simpel uit van het Getijden-
boek, waarnaast dit Hymnarium gebruikt
wordt. De bladzijdenummers in het Getij-
denboek zijn dezelfde als die in Hymnari-
um. Dat leek de samenstellers het meest
voor de hand liggende.

Zoals eerder en hierboven gezegd danken
we Frank Dupont z.g. voor het vele zet-
werk. In een liturgische uitgave worden
geen namen genoemd, vandaar dat zijn
naam in het Hymnarium niet is opgeno-
men. Maar op deze plek is een hartelijk
dank je wel meer dan op zijn plaats. Net als
gepaste trots. Dat Frank nu Gods lof voor-
goed mag zingen in de hemel. Ondertus-
sen zingen wij hier zijn zetwerk door...

Het boek is te bestellen bij de Nationale
Raad voor Liturgie.

Ed Smeets



KINDEREN EN

HET KERKORGEL

In samenwerking met Kinderkoor ‘The Voices of Kids, de Stichting ‘Behoud Franse
Klooster, Parochie H. Hart Overhoven en de Sint-Gregoriusvereniging uit het
Bisdom Roermond wordt er in onze parochie van Overhoven orgeleducatie gegeven
aan kinderen door Efrem Verleng (organist van de H. Hartkerk en dirigent van o.a.
het kinderkoor). Heel bijzonder om te zien dat kinderen geinteresseerd zijn in het

orgelspelen en het orgel als instrument.

Want sommige mensen zullen wel denken:
wat een saai en stoffig instrument. Maar
die mensen hebben het helemaal mis!
Het orgel is juist een stoer en fris instru-
ment omdat het als het ware een ‘heel
orkest’is. Alle registers op het orgel zijn als
het ware een instrument. En als je meerde-
re registers tegelijk gebruikt, dan spelen als
het ware meerdere instrumenten tegelijk...

Een organist heeft ‘zijn handen vol’ achter
het orgel, want een organist speelt met
beide handen op meerdere klavieren
(soort van toetsenborden) en de organist
speelt ook met de voeten op de pedalen.

Daarnaast zorgt de organist ook dat de
juiste registers (instrumenten) klinken. Re-
gelmatig kunnen tijdens een liedje regis-
ters veranderen... Dus, de organist is con-
tinue bezig...

En ook kinderen ontdekken dit instru-
ment! Het is o zo belangrijk dat wij de kin-
deren de kans en de mogelijkheid bieden
om ‘het orgel’ te leren kennen. Want hoe
zouden ze er anders ooit achter komen?

Het is geweldig om te zien dat in onze pa-
rochie een aantal kinderen de orgeleduca-
tie volgen bij Efrem. En wij willen ze graag




in de komende periode in dit blad aan het
woord laten, zodat ze kunnen schrijven
over hun passie: “orgelspelen” Vandaag is
het woord aan onze eerste orgelleerling!

Wat is je naam, en hoe oud ben je?
Mijn naam is Leonard Nami en ik ben 10
jaar oud.

Hoelang speel je al orgel?
Ik volg al 1,5 jaar orgelles bij Efrem.

Hoe ben je op het idee gekomen om te
gaan orgelspelen?

Ik hoorde Efrem orgel spelen in de kerk en
bij het kinderkoor. Dit vond ik heel mooi. Ik
wilde dit ook heel graag leren.

Hoe heb je geleerd om orgel te spelen?

Ik ben begonnen met een orgelboekje
dat ik van Efrem gekregen heb. Uit dit or-
gelboekje leer ik de muzieknootjes, maar
we schrijven zelf ook heel veel muziek op
papier (akkoorden en muzieknootjes). Dat
is heel leuk! Daarnaast leer ik ook theorie
met een computerprogramma en we krij-
gen uitleg hoe een orgel werkt (we mogen
ook in het orgel kijken).

Kun je vertellen wat je leuk vind aan het
spelen op het orgel?

Ik vind de klank van het orgel heel erg
mooi. Ook vind ik het orgel als instrument
heel erg interessant want er zijn heel veel
toetsen, pedalen en knoppen (registers)
op een orgel.

Wat vindt jij juist leuk aan het instru-
ment‘orgel’?

Ik vind het leuk om al echt met akkoorden
op het orgel te spelen waarmee ik met de

linkerhand akkoorden speel, de rechter-
hand de melodie en met de voeten de pe-
dalen (bassen). Hiermee begeleid ik al het
koor en dit gaat heel goed! Anders dan een
piano, keyboard of gitaar heeft een orgel
in een kerk een ‘vol’ geluid en dit is heel
mooi en past ook in een kerk! Vooral als
mensen meezingen is dat ook heel mooil

Speel je ook al orgel in een kerk? En zo
ja, in welke kerk?

Jaik speel al op het orgel in de kerk. Ik heb
wekelijks les op het orgel bij onze dirigent
Efrem in de kerk van Overhoven en ik speel
ook al tijdens Heilige Missen in de kerk van
Overhoven.

Begeleid je ook al koren op het orgel?
Ja ik begeleid het kinderkoor in Over-
hoven op het orgel. Ook heb ik al vaker
andere koren begeleid op het orgel zoals
het koor Muniora uit Munstergeleen en
het Gemengd Zangkoor uit Overhoven.

Speel je al met beide handen op het kla-
vier en met de voeten op het pedaal?

Ja ik speel al met mijn handen en voeten.
Dit is heel erg leuk, maar het is soms wel
moeilijk om met de voeten te spelen want
dan moet ik nadenken welk pedaal ik moet
gebruiken.

Wat zou je nog willen vertellen over het
orgelspelen?

Het orgel is echt heel sjiek! Want er zijn
zoveel knopjes (registers) en toetsen. Ik
ben dit nu allemaal aan het leren. ledere
dag oefen ik thuis heel veel op het orgel,
want ik heb zelf ook een elektronisch orgel
om op te oefenen. En het is een feest om in
de kerk op het pijporgel te mogen spelen!



ORGELEXAMEN

Op zaterdag 8 juni jl. hebben de orgelleerlingen een orgelexamen afgelegd en met
goed gevolg het ‘Orgel Diploma A’ gehaald! Dit vanuit het orgelproject dat een sa-
menwerking is tussen de Stichting Behoud Franse Klooster, Kinderkoor ‘The Voices
of Kids, de Parochie Overhoven en de Sint Gregoriusvereniging in het bisdom Roer-

mond.

Met gezonde spanning kwamen de or-
gelleerlingen hun families op zaterdag 8
juni naar de H. Hartkerk in Overhoven-Sit-
tard. Het orgelexamen is afgenomen op
het continuo-orgel (gerestaureerde orgel
afkomstig uit het Franse Klooster). Op dit
orgel hebben de leerlingen wekelijks or-
gelles.

Het examen begon met een theoretisch
gedeelte waarbij de kennis over de wer-

king van het orgel en algemene muziek-
theorie (voor diploma A) getoetst werd.
Ook werd er gesproken over kerkmuziek
omdat de kinderen ook lid zijn van het pa-
rochieel kinderkoor in Sittard. De kinderen
wisten op alle vragen enthousiast correcte
antwoorden te geven.

Het was mooi om te zien dat aan de hand
van het continuo-orgel de kinderen uitleg
hebben gegeven over de werking van het



instrument. Het orgel werd als het ware
helemaal ‘ontmanteld’ van de orgelkas
(alle deurtjes werden geopend), waardoor
de kinderen precies konden aanwijzen hoe
de mechaniek van het orgel werkt. Ook op
de vragen van de muziektheorie werden
hele goede antwoorden gegeven door de
kinderen!

Vervolgens kwam het praktisch gedeelte
van het examen aan bod: het orgelspel. De
orgelleerlingen speelde voor de jury en het
publiek mooie orgelstukken. Heel bijzon-
der om te zien was met hoeveel enthousi-
asme de kinderen op het orgel spelen en
er ook over vertellen! En heel knap dat ze
al op de orgelbank zitten! Want variérend
van driekwart jaar tot en met een ander-
half jaar hebben ze pas orgelles!

Na afloop van het examen heeft de jury
zich teruggetrokken voor beraad. Uiter-
aard alleen maar positief, want de leerlin-
gen hebben hartstikke goed gespeeld en

goede antwoorden gegeven! De jury be-
stond uit een vertegenwoordiging vanuit
de muzikale wereld (organist), vanuit het
kinderkoor, vanuit de Stichting Behoud
Franse Klooster en vanuit de Parochie
Overhoven.

Toen kwam het spannende moment: de
uitreiking van de diploma’s! Alle leerlingen
hebben voor hun uitstekende muzikale
prestatie het “Orgeldiploma A” ontvangen!
Deze werd, tezamen met een overheerlijke
zak snoep, uitgereikt aan de orgelleerlin-
gen!

Het examen werd afgesloten met het
maken van een groepsfoto met de orgel-
leerlingen en hun families samen met de
jury En uiteraard mocht na afloop Lim-
burgse Vlaai met koffie en ranja in het pa-
rochiezaaltje niet ontbreken! Het was een
geweldige ochtend! Nog eens vele felicita-
ties voor de orgelleerlingen en nu op naar
‘Orgeldiploma B!
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‘Afgélopén meimochtikin mij'r”\ functie van

oom van de koude kant naar een Eerste
Communieviering in het verre Friesland.
In een zeer bekend havenstadje aan het
IJsselmeer deden 14 communicantjes in
stralend witte jurken en pakken de Eerste
Communie. Toen ik even voor de dienst in
het boekje bladerde zag ik tot mijn vreug-
de prachtige passende teksten en een boel
samenzang begeleid door een organist.

De kinderen werden veelal begeleid door

een pianiste véor in de kerk. Een kwartier
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* VANAF DE (ORGEL)BANK

voor aanvang van de dienst begon de or-
ganist te improviseren. lk zei nog tegen
mijn vrouw die naast me zat; “volgens mij
hebben ze hier een goede organist”. Daar
had ik direct spijt van. Na enkele minuten
bleek dat er een organist speelde die leed
aan grootheidswaanzin. De middelgro-
te kerk werd gevuld met klanken die we
normaal kunnen horen in Parijs waar de
groten der aarde hun impovisatiekunsten
laten horen op fantastische instrumenten
en vooral op de juiste liturgische momen-
ten.

Er werd zulk een hoeveelheid noten op
het kerkvolk afgevuurd en zoveel verschil-
lende klankkleuren in zulk een korte tijd
dat mijn schoonfamilie, die één bank voor
ons zat, zich naar mij omdraaide en vroeg;
“moeten wij dit mooi vinden?” De orga-
nist had totaal geen gevoel voor de gele-
genheid en was zijn eigen feestje aan het
vieren. Daar kwam nog bij dat hij af en toe
tongwerkregisters zoals een vox Humana
inzette als begeleiding in de linkerhand
waardoor het soms leek alsof er storing
in de geluidsinstallatie van de kerk was.
Enfin. De organist was nog bezig met vol
orgelspel toen de viering begon. Geluk-
kig kon hij de overgang maken naar iets
minder herrie toen de communicanten
naar voren liepen.

De viering begon met samenzang. De or-
ganist speelde een voorspel met de lengte
van een orgelconcert en de inhoud van
een symfonie. Het was een Godswon-



der dat er mensen waren die de melodie
konden herkennen. De poging van ons
om mee te zingen stranden onmiddellijk
omdat de (knutsel?) teksten niet pasten op
het ritme van de melodie. Alleen pastoor
(en de communicantjes) waren in staat de
tekst passend te krijgen op de melodie.

En zo ontstond er een muzikaal gevecht
tussen de pastoor en de organist Waérbij
beide partijen de verliezer waren. Er was
ook een lied waarbij de kinderen de voor-
zang mochten zingen. De organist speelde
echter zo hard dat hij de kinderen onmo-
gelijk kon horen. Die waren dan ook een
uur eerder klaar dan de organist met zijn
begeleiding.

Het viel me op dat ondanks het César
Franck-Widor orgelspel de begeleiding
soms cruciale harmonische akkoorden
miste waardoor de bekende melodieén
wat vreemd overkwamen. Gedurende de
viering kreeg ik steeds meer een hekel aan
het orgelspel. Technisch was het allemaal
geweldig knap. Maar het paste niet bij de
gelegenheid. Zo halverwege de dienst zat
je te hopen dat de organist misschien een
keertje niet zou spelen.

Ik zag dat de aandacht van het aanwe-
zige kerkvolk ook erg veel naar het orgel
uitging. Menig kerkganger zat vaak ach-
terom naar boven te kijken. En ik had het
idee dat er niet gekeken werd vanuit een
positieve belangstelling. Na afloop van de
dienst werd ik door mijn, in aantallen flink
aanwezige, schoonfamilie direct aange-
sproken op de orgelmuziek. Dat vonden
ze allemaal, unaniem, helemaal niks! Nou
dan weet je genoeg.

Als je het als organist voor mekaar krijgt
na een communieviering middelpunt
van het gesprek te zijn weet je zeker dat
er iets goed mis is gegaan. Bij het vanuit
de kerk naar buiten lopen op de klanken
van “Glory glory Halleluia” kon ik het niet
nalaten tegen mijn vrouw te fluisteren; “Nu
weet ik waarom ze hier in het hoge Noor-
den overwegend protestant zijn"..

Ad Voesten



PELGRIMS
VAN HOOP

Op vrijdag 12 april vond in het Sint-Janscentrum te Den Bosch een symposium plaats,
georganiseerd door de gezamenlijke drie‘Gregoriusverenigingen’van de bisdommen
Breda, Den Bosch en Roermond. Een 80-tal deelnemers was present. Hoofdmoot van
de dag was de voordracht door theoloog en musicus Hanna Rijken. Op voorhand is
gesproken over het karakter van de dag: de problemen in de kerkmuziek zijn helder,
maar waar zit de hoop? Waar dromen we van als kerkmusici en wat doen we eraan
onze dromen te realiseren?

Deze positieve insteek straalde door het werd naar kwaliteit en kwantiteit (niet dat
hele programma heen. Hanna Rijken die nu niet meer belangrijk zijn!) is het nu
schetste een nuchter beeld van de stand vooral zaak oog en hart te hebben voor au-
van zaken - op zich niet om vrolijk van te thentieke vieringen, waar alles met elkaar
worden - maar leidde het gehoor tegelij- rijmt en klopt. Eenvoudig en/maar/doch
kertijd langs allerhande ‘oases in het dorre goed, is het motto. Geloofsgemeenschap-
land’ De grootste hoop die we koeste- pen waar mensen dat kunnen ervaren en
ren is het gegeven dat geloof en beleven werken als balsem voor
kerkmuziek het altijd moeten de ziel, als vluchtheuvels in het
hebben van inspirerende 5 bestaan.

plekken die een uitstraling >~

kennen. Voila: de missio- % [ X ) ’1 Hoewel de getallen deto-

)
-l d °6
naire kerk! "" O neren merken we tegelij-
I kertijd een nieuwe bewe-
Enomuitstralingtekunnen < ing. Er is een hunkering te
. g . M% ¢ g g g .
hebben is het niet per se bespeuren naar schoonheid

noodzakelijk dat er een groot PELGR“{O en waardigheid, verhevenheid
meerstemmig koor aantreedt, en heiligheid (beauty and holi-
maar een cantor of een kleine groepje ness). Hanna werkte dit alles bemoe-
gregoriaanszangers of welke muziek dan digend uit in een tien-dromen-plan. Deze
ook, kan voldoende zijn om begeesterd voordracht zal spoedig in verschillende
te raken. Veel nadruk werd gelegd op de gremia gepubliceerd worden. Een tweetal
authenticiteit van de kerkmuziek, dan wel kleine quotes: al het goede is ooit ergens
van de verzorging van de viering. Waar in begonnen, en ‘geld volgt plan; in plaats
het verleden wellicht eenzijdig gekeken van andersom.

-12-



Frans Bullens en Han Akkermans (zie
elders in dit blad) vroegen in hun work-
shop aandacht voor de muziek in de mis-
sionaire parochie. Het heeft geen zin langs
alles de lat van de traditionele beoorde-
ling te leggen: mensen moeten erdoor
geraakt kunnen worden, een wauw-effect
kan een goede binnenkomer zijn. Ook hier
geldt het aspect van de authenticiteit en
de betrokkenheid. Je hebt het niet alle-
maal en niet helemaal in de hand, maar
je kunt (en moet) wel de voorwaarden
scheppen die het mogelijk tot iets goeds
en moois kunnen maken. Een goede ver-
deling tussen koor- en samenzang is on-
ontbeerlijk voor actieve deelname. Jan
van de Laar nam met zijn cantorgroep uit
de Lambertuskerk in Helmond de deelne-

mers mee langs Klinkend Materiaal. Wat is
er op de markt en hoe voer je het uit? Hij
liet zien dat met eenvoudige middelen en
toegewijde zangers veel mogelijk is, ook in
de samenzang. Hanna Rijken sloot zich in
haar workshop daarbij aan.

De dag werd dubbel besloten: eerst met
een inspirerende vesperviering en zeer be-
moedigende woorden van mgr. De Korte
van Den Bosch, en daarna met een rijkelijk
buffet als een feestelijk slot van een mooie
dag. De eerste reacties waren positief: je
ging geinspireerd naar huis, naar je paro-
chie, naar je koor en geloofsgemeenschap.

Ed Smeets

SYMP@SEIUM TEDENBOSGH

(Dit artikel is een ingekorte versie van het verslag dat eerder verscheen in Nederlands Dagblad

zaterdag 13 april 2024)

"k Heb geloofd en daarom zing ik} is een
bekende liedregel. Maar het is ook anders-
om: ‘lk zing en zo geloof ik! In Den Bosch
werd vrijdag 12 april jl nagedacht over de
toekomst van muziek in de kerk. Twintig
jaar geleden zongen er nog 110.000 ka-
tholieken in een kerkkoor; met 38.000 is
daarvan nu nog maar een derde over. Het
bestand van dirigenten en organisten ver-
grijst; er is weinig aanwas van jongeren.
Een bijeenkomst over kerkmuziek zou
gemakkelijk het karakter van een uitvaart
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kunnen krijgen.

Maar theoloog en musicus Hanna Rijken
zorgde er in Den Bosch voor dat dat niet
gebeurde. Het was een symposium van
de Gregoriusverenigingen in het zuiden
des lands. ‘Laten we over kerkmuren
heen elkaar omarmen en samen Gods lof
zingen! Hoopvolle ontwikkelingen zijn er
60k, wees Rijken aan. Nog steeds vinden
veel mensen het heerlijk om in een koor
te zingen; dat bindt samen én het is stimu-



lerend voor je geloof. "k Heb geloofd en
daarom zing ik" is een bekend lied, maar
dat geldt ook andersom, zei Rijken:‘lk zing
en zo geloof ik!

Kerken stromen vol voor mooie koormu-
ziek, voor cantatediensten en evensongs,
maar ook voor Passionen, gregoriaanse
zang of het Requiem van Fauré. Alleen zijn
die koren veelal letterlijk losgezongen van
de kerk: in het kader van een kerkdienst of
viering klinkt die muziek vaak niet. Rijken
stipte ook de populariteit van de evange-
licale, lichte kerkmuziek aan. In Duitsland
bestaat een opleiding tot popcantor; dat
zouden we ook in Nederland moeten over-
wegen, was haar advies.

Maar mensen lopen niet alléén warm voor
een aanbiddingsband op een podium; er
is volgens Rijken ook een "hunkering’ naar
schoonheid, naar de rust van een heilige
ruimte. Waar bijvoorbeeld in Nederland
evensongs worden gehouden, gezongen
avondgebeden naar Engels model, vinden
bezoekers dat ‘balsem voor ziel, ‘een
vluchtheuvel in het bestaan’

In Engeland was er in de negentiende
eeuw ook nauwelijks een fatsoenlijk kerk-
koor te vinden. Pas toen in 1883 het eerste
Engelse conservatorium werd gesticht,
waarna de Anglicaanse Kerk een oplei-
ding voor kerkmuziek opzette, bloeide de
Engelse koortraditie op. Dus het kan hier
66k, droomde Rijken hardop. Al het goede
is ooit ergens begonnen!

Een van haar tips was werk te maken
van kinderkoorzang. ‘Kinderen kunnen
veel aan en ze vinden veel mooi. Je kunt
zeggen: ouders komen niet meer naar
de kerk en dus zie je ook geen kinderen
meer. Maar draai het dan om: laat kinde-
ren zingen in de kerk en de ouders komen
vanzelf mee!

In de Rooms-Katholieke Kerk is een be-
weging voor kerkvernieuwing actief, De
Missionaire Parochie genaamd. Grondleg-
ger James Mallon, een Canadese priester,
heeft daarbij ook aandacht voor muziek.
Hij waarschuwt parochies om zich niet op
één (muzikale) doelgroep te richten, maar
in vieringen ‘gastvrij’ te zijn. Zijn eigen pa-
rochie hanteert diverse muzikale stijlen,
van gregoriaans tot praisemuziek met een
band. De vraag is of dat altijd samen in één
viering kan.

Han Akkermans en Frans Bullens, kerkmu-
siciin het bisdom Breda, lieten deelnemers
vrijdag oefenen met katholieke ‘eigentijd-
se’ muziek. Dat gaf verdeelde reacties.
Sommigen vonden het ‘kampvuurliedjes’
zonder link met geloof. Bullens, die zelf
veel kerkmuziek schrijft, zei dat je kerkgan-
gers er wel een ‘wauw-gevoel’ mee kunt
bezorgen, als ze zoiets makkelijk kunnen
meezingen. ‘Maar elke week, dan raak je
er misschien gauw op uitgekeken! Het is
een van de tips voor parochies van James
Mallon: maak zo goed werk van je viering
op zondagochtend dat mensen met een
‘wauw-gevoel’ de kerk uit komen.

(Van de workshop van Bullens & Akkermans volgt hierna een korte samenvatting van de

handout)



WORKSHOP

2024 DAG van de KERKMUZIEK 12 april St. Janscentrum Den Bosch
Workshop: Missionaire parochie: wat zingen we dan?

Han Akkermans en Frans Bullens

Enkele punten:
transformatie van de parochiecultuur met
de daarbij horende keuzes.

Voorrang geven aan de weekendviering:
om die voor het grootst mogelijke aantal
mensen tot de best mogelijke ervaring te
maken. Doelbewust aandacht geven aan
elk aspect van de zondagsviering, zodat
de kerkgangers na afloop een gevoel van
“wauw!” hebben. Geen minimalisme! Geef
volle aandacht aan: verzamelen, vieren en
ontmoeten.

Gastvrijheid. Verplaats je in iemand die
voor het eerst een kerk binnenkomt. Word
je verwelkomd met een vriendelijk gezicht,
krijg je aanwijzingen om de viering actief
te beleven? Worden aanwezigen welkom
geheten voorafgaand aan de viering? Is er
een moment om een refrein of acclamatie
te oefenen? Is het duidelijk wanneer de ge-
meenschap staat, zit of knielt?

Kerkvernieuwing: gastvrijheid, muziek,
preken.

Welke muzikale vormen dienen ‘volledige,
bewuste en actieve deelname’? Kies voor
‘nieuw en oud; als een katholiek principe
dat heden met verleden verbindt. De Kerk
is niet bedoeld als museum van het oude,
maar leeft uit veelsoortig en veelkleurig
erfgoed van vele eeuwen. Inzet mag zijn
om kerkgangers te raken en aan te spre-
ken vanuit de diversiteit van heden en ver-
leden.

Tot wie richt ik mij? Spreken we tot God,
gebruiken we zijn eigen woorden gericht
tot ons en spreken we tot elkaar? In de
psalmen vinden we deze drie bewegingen.

Bidden, luisteren, ontmoeten: van bene-
den naar boven, van boven naar beneden,
horizontaal. Vanuit katholieke liturgie is
kritiek op muziek die in sterk groeiende
evangelische kerken veel gebruikt wordt:
individualisme, sentimentaliteit, voorspel-
bare, goedkope muziek in ‘ballad style’
“Liedjes over mij en Jezus die allemaal het-
zelfde klinken”. In hoeverre gaan we mee
in de postmoderne, individualistische cul-




tuur? Criterium van ‘authenticiteit en erva-
ring’is goed uitgangspunt.

Hoe bereiken we jongeren waar ze staan?
Denk aan het “Brenda”-principe. Als je de
naam van Jezus kunt weghalen en hem
door’Brenda’kunt vervangen en het werkt,
moet je het niet in de kerk gebruiken!’ De
‘wij-vorm’ heeft in de liturgie de voorkeur,
maar sluit de ik-vorm niet uit. Dat doen de
psalmen ook niet! Blijvend aandacht voor
de kwaliteit van muziek (schoonheid),
kwaliteit van uitvoerenden, kwaliteit van
technische ondersteuning in dienst van
volledige, bewuste en actieve deelname.

Is eriets nieuws onder de zon? ‘Missionaire
parochie’ functioneert als een bril om kri-
tisch naar onze kerkelijke en daarom ook
kerk-muzikale praktijk te kijken. Houden
we de boel zo goed en zo kwaad als het
gaat aan de gang? Durven we keuzes te
maken? Staan we open voor opmerkingen
en kritiek van trouwe kerkgangers en van
buitenstaanders? Is het aan ons en aan
onze vieringen te zien dat we enthousiast
zijn, dat we met belangrijke en waardevol-
le dingen bezig zijn? Welke voorbeelden
en 'best practices’ kunnen ons inspireren
en op weg helpen?

Over muziek in de missionaire parochie: lees het artikel van Ruud Hoogenboom: De Missionai-
re Parochie, de liturgische muziekkeuze en de kerkmusicus, op de site SGV-Roermond, onder

Nieuws.

“HEDENDAAGSE MUZIEK”?

Ten tijde van J.S.Bach (1685-1750) werd er door het kerkvolk wel eens ge-
klaagd dat Bach teveel moderne orgelklanken gebruikte bij de begeleiding
van de samenzang. De zingende gemeenschap raakte daardoor in de war.
Ook in onze tijd hoor ik wel eens van bezoekers van een kerkdienst in binnen-
of buitenland verhalen van organisten die, in hun ogen (lees “oren”), onbe-

grijpelijke muziek spelen.

De term “hedendaagse muziek”is eigenlijk
ook een misplaatste term. Vaak gebruikt
om een muziekgenre aan te duiden dat
voor de gemiddelde toehoorder wat te
veel gevraagd kan zijn. Muziek die soms
bij luisteraars de nodige weerstand kan
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oproepen. De beter passende benaming
experimentele muziek is te vergelijken
met stromingen uit de schilderkunst vanaf
de 20ste eeuw. Soms fel van kleuren, soms
flets en kaal, grillig, willekeurig of abstract.
We kunnen op het eerste gehoor vaak



geen structuren ontdekken die ons ver-
trouwd in de oren klinken.

Net als de schilderijen roept deze experi-
mentele muziek vaak discussie op bij de
toehoorders. Positieve en negatieve reac-
ties. De scheppers van deze kunstvormen
trekken zich daar in de regel weinig van
aan. Zij hebben de behoefte om zich te
uiten in de gekozen vorm en klanken. De
schilder of schilder-componist voelt niet
de behoefte om het de luisteraar naar zijn
of haar zin te maken.

Het is de drang om te experimenteren en
grenzen op te zoeken. Het schilderen met
muzikale verf. Voor beroepsmusici is het
heel gewoon om al tijdens de opleiding
kennis te maken met deze stijl. Het be-
studeren van vormgebruik en expressie-
middelen hoort daarbij. Soms kom je ook
verrassende experimenten tegen. Zoals
bij de Franse modernist Olivier Messiaen
(1908-1992). Hij was dol op vogelgelui-
den en noteerde tot in detail de zang van
vogels wereldwijd. Dit materiaal gebruik-
te hij dan weer in zijn orgelcomposities. Of
Messiaens tijdgenoot de Amerikaan John
Cage die muziek creéerde vanuit het “toe-
vals” principe en soms het omgevingsge-
luid in de concertzaal als compositie voor-
stelde.

Zo zijn er in de kerkmuziek altijd compo-
nisten te noemen die de grenzen van de
muziek in de Liturgie verkennen en op-
zoeken. Deze mensen experimenteren
met muzikale wetten en regels om daar-
bij nieuwe klankwerelden te ontdekken.
U begrijpt dat dit een tak van sport is die
een zekere mate van bravoure vergt van
de componist omdat hij/zij kan rekenen
op reactie.

En toch... de Canadese pianist en Bach ver-
tolker Glen Gould (1932-1982) was erom
bekend dat hij hardop meezong (en niet
erg fraai) tijdens zijn publieke pianospel,
ook op de plaatopnames en hij kwam er
mee weg. Het geeft vooral aan dat musici
bezig zijn met het laten uitbarsten van een
innerlijke oer drang. Niets en niemand kan
dat proces stoppen. Bij componisten hoort
dan ook vaak een bijzonder karakter. Soms
extreem introvert of extrovert. Dat levert
in ieder geval altijd kleurrijke verhalen op.
Niet alleen in hun muziek!

Experimentele muziek begrijpen begint
met het openstellen van je geest. Maar pas
op! Ook in dit genre gelden ongeschreven
wetten van originaliteit en kwaliteit. Het is
aan de luisteraar om de uitdaging aan te
gaan en te ontdekken of je de componist
in zijn eigen muziek kunt vinden!

Ad Voesten




Postludio Cromatico

Rob Peters (*1969)
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Pelgrims van hoop
Hymne voor het Jubeljaar 2025
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Vlam van lief-de, hoop die ons doet le-ven, hoor ons lied, een lof-zang uit ons hart.

o) =) p— [— —
'Y 1 1 —— | I 1 1 et 11
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Gij, de bron van vred' en eeu-wig le-ven, laat ons vei-lig voort-gaan aan uw hand.

o) fr— ! P— 1 1
| — = 1 1 1 1 1 1 1 1 1
fsre— > — '
o —]
1. Al - le lan - den, vol - ke -ren en ta - len
2.Goe - de God, ge - dul-dig, vol er - bar-men,
3.0n - ze o - gen zien de nieu-we mor-gen.
o) — 1 P— ! |
7 1 1 | 1 1 1 1 1 1
Hey?>—o—a—1 s — —1 A
oJ ; —]
die in nacht en duis - ter - nis ver - dwa- len,
toon uw trouw aan klei-nen en aan ar-men.
Gij komt na - der, houdt U niet ver - bor-gen,
o) S !
7 et 1 l. T = { £ j E } {
o [ 4
zien een licht: uw Woord komt hen be - zoe-ken.
Bron van  hoop, Gij schept een nieu-we aar-de.
zendt ons  uit: 'Ver - kon - digt al - ler - we-gen:
T A T i ="

Wie ge-bro-ken is, mag uw Zoon ont-moe - ten. Vlam van
Zend uw A - dem, God, laat ons niet ver-har - den.
Ik ben God-met - u. Ga, ont-vang mijn ze - gen!

oorspronkelijke tekst: Pierangelo Sequeri
Nederlandse bewerking: Bas Suijkerbuijk
muziek: Francesco Meneghello



DUWEN
& TREKKEN

Eens per jaar houd ik de bank een middag
in bedwang. Ik hang er zelden op of aan,
maar eens per jaar noodgedwongen wel.
Dat is kavelzaterdag van het OLS. Dan volg
ik de schietwedstrijd via L1 Radio. Dat is
in de zomermaanden niet zo gek: menige
sportfanaat houdt ‘s zomers gedurende
zes weken de bank thuis in vorm. Onder
het motto sportiviteit sluit men zich dan
af van de buitenwereld of focust op het
kijkkastje. Oeioei en owee als dan tijdens
de wedstrijd iemand belt. Of aan de deur
staat. Dan merk je de duistere kanten van
de sport: hoe sport het individualisme en
egoisme koestert. Sport verbroedert en
brengt mensen samen? Forget it, als de
Tour op tv is! Goed, thuis in je eentje heb
je niemand om te slaan - echtgenoten
maken zich uit de voeten als het sportzo-
mer is - maar het opgaan in de wedstrijd
verklaart wel waarom de politie de handen
vol heeft aan een sportief potje voetballen
her en der.

Dus tweede zaterdag van juli de bank op
en L1 aan. Genoeg te lezen ernaast en
kannen koffie erbij en dan maar luisteren
en afwachten. Na keer op keer applaus en
gejuich wanneer een schutterij zich weer
een kavelronde verder geschoten heeft,
zal er toch ooit in de loop van die zater-
dagmiddag ook een keer een ‘Ohh, mis!
klinken. Dat is dan tegelijk de ouverture
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van het feest en gejuich in het kamp van
de winnende schutterij een paar bomen
verderop. De avondmis maakt dat ik er op
kavelzaterdag nooit live bij kan zijn, maar
het wel op die manier volg en er intens
van geniet. Er liep nog iemand binnen,
een kerkmeester, die mee bleef luisteren.
We hebben omwille van de sfeer de koffie
toen opgeschaald naar een fris pilske. Dat
hoort bij de schutterscultuur, niet waar?
Jazeker!

Wat ik zo mooi vind aan het OLS? Het is een
uitgesproken traditioneel feest. En daar
houden we van. Traditioneel volksfeest,
gastvrij, met katholieke roots, waar je ook
nog eens openlijk voor uit mag komen.
Op een enkeling na is elke Limburgse
schutterij genoemd naar een heilige en
verbonden met de parochiekerk. Als je op
het wonderlijke feestterrein rondloopt,
waan je je in een andere wereld. Of beter:
waan je je in de wereld zoals die door God
bedoeld was. Mensen kennen elkaar, ook
als ze elkaar niet kennen, groeten elkaar,
spreken elkaar heel gemakkelijk aan en
vormen één familie. Niemand gaat naar
het OLS om te zaniken over politiek, EK,
Tour of Spelen, maar gewoon om het leven
samen te vieren. En een pilske te drinken
samen. De middag begint met een op-
tocht met 150 schutterijen: 150 broeder-
schappen, die in het gelid lopen (is dit nog



Nederland?) en naar best vermogen hun
beste beentje voorzetten, trots en met
grote waardigheid. Ingetogen ook. Gewas-
sen en gestreken, de zon alle kans gevend
waar ze ook maar op kan schijnen te laten
blinken. Waar vind je dat nog? Dit is haast
buitenaards. Is het ook: hemels.

En de feitelijke schietwedstrijd druipt van
onderlinge sportiviteit. De missers zijn
geen losers, maar pechvogels, die niet uit-
gescholden en afgeserveerd maar getroost
moeten worden, om meteen daarna weer
één hechte ploeg te vormen en samen
in de tent de rest van het feest voort te
zetten. Ben als kapelaan en pastoor altijd
bij schutterijen betrokken geweest die
nooit tot de laatste tien zijn doorgedron-
gen, maar die wel als mee van de eersten
aan het buffet stonden. Kampioenen!

Het Kenjer-OLS maakt zowaar misschien
nég meer indruk: kinderen - en ik sta ook
al een 25 jaar wekelijks voor de klas, heb
het wel zien veranderen, daar in de school
- kinderen lopen in de pas en in de maat
(ja, dat kunnen ze dus wel nog!), dragen
met trots de Limburgse volkscultuur en
openen ieders hart als ze in hun optocht
voorbij komen. Ergens is het spel, maar
dan bloedserieus, zoals alleen kinderen
dat kunnen.

Groten kunnen het ook, maar die weten
daarna soms niet van ophouden. Wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst. Fijn als ge-
neraties elkaar zo waarden en gebruiken
doorgeven: dat is een solide basis waarop
(weer) wat kan groeien. En dan moet je
zowel bij het grote als het kleine OLS niet
te veel willen vernieuwen en veranderen,
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want dat werkt daar niet: hou eerst en
vooral de traditie in ere en koester die, in
plaats van overal vernieuwing in te willen
persen. Je perst het gauw kapot! In een
wereld die danig op de kop en in brand
staat enin tijden die alle kanten op buigen,
is het OLS gewoon een onmisbaar ijkpunt
van Limburgs leven en cultuur. Glans- en
kansrijk.

Beekdaelen 2

Saame veur ‘t OLS

En het mooiste - want zo kwam ik erop: op
die kavelzaterdag lig je dus een middag
op de bank te luisteren naar de wedstrijd,
waar eigenlijk niks aan te luisteren is, want
je hoort paaf en dan moet je nog maar af-



wachten of het raak of mis was, spannend
is anders. s Morgens begint het en vliegt
de ene na de andere schutterij die te lang
doorgeoefend heeft daags tevoren eruit,
totdat de harde kern overblijft, die zonder
blikken en blozen gewoon alles raakt.

Totdat het aantal schutterijen dat nog
in de race is gekrompen is tot twee. Dan
wordt elk schot erop of eronder. Bij elke
paaf gaat er een oh of ah op, totdat bij de
een oe klinkt en bij de ander‘We hébbe ‘m!’
Maar het mooie is - en daar gaat het me
om, tot hier de aanloop - dat in die laatste
kavelrondes de strijd spannender wordt,
maar ondertussen op de achtergrond de
hoempa vanuit de feesttent gewoon on-
verschrokken doorgaat.

Het orkest speelt door, de tap loopt onuit-
puttelijk en mensen komen elkaar tegen
en vallen elkaar om de hals. Het leven
gaat door. Geen spannende filmmuziek,
tromgeroffel, of doodse stilte op de ach-
tergrond, maar gewoon hoempa hoempa
hoempa tetete, alle spanning en nervosi-
teit ten spijt. Zo is het leven bedoeld! We
laten ons niet gek maken. Er staat veel op
het spel, maar er moet ook op gedronken
worden! Er zal wel weer iemand over vallen
dat ik dat zo zeg, maar die is nog nooit op
het OLS is geweest!

Koester je cultuur, zing gewoon door. Vlieg
je eruit, nou ja, jammer dan, maar volgen-
de keer gewoon weer opnieuw en moge-
lijk beter. En als je niet meer kunt zingen, je
hoort er toch bij, op dat grote feestterrein:
voor iedereen is plek. Vergeet niet dat je
als koor onderdeel bent van een veel gro-
tere geloofsgemeenschap, waarbinnen
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eenieder zijn plaats en taak heeft, maar die
alleen maar kan bestaan in gezamenlijk-
heid en verbondenheid. Kijk, wie de toon
niet meer haalt en dat zelf niet weet of
hoort, of wie alweer eens het gebit thuis
vergeten is in te doen, die moet misschien
een toon lager zingen in het koor, maar...
ook die hoort bij de familie. En zoek dan
samen wat iemand nog wel kan beteke-
nen. De derde helft is even belangrijk,
alleen al om de sterspelers van de eerste
twee helften te motiveren en supporteren.

En blijf erin geloven! Is sowieso niet gek
voor een geloofsgemeenschap, maar hou
er serieus rekening mee dat we niet ver-
gaan, maar blijven bestaan, in welke vorm
dan ook! Onze Lieve Heer zou zich om-
draaien in zijn graf als wij zouden opge-
ven, ware Hij niet opgestaan.

Is er hoop? Tja, bij het OLS ook gezegd, bij
het oude gebed van Pater Sangers dat daar
nog jaarlijks uitgesproken wordt: bidden
helpt. Er waren toen net drie dingen te-
gelijk in het nieuws, die toch iets hadden
van ‘Katholiek, zo gek nog niet!’ In het Ne-
derlands Elftal werd ineens weer gebeden.
De giften voor goede doelen namen in
omvang af, men weet het aan de ontker-
kelijking want kerkelijken geven meer en
beter. En ten derde: de verhuftering van
de samenleving had ook te maken met het
wegvallen van geloof en kerk: daar kreeg
je vroeger respect geleerd...

We zijn er nog en doen er toe. Laten we dat
uitstralen in alles wat zeggen en zingen.

Ed Smeets
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De gezangen van de 15de zondag door het jaar B van dichtbij bekeken.

Terwijl de zomervakantieperiode voor
de regio zuid al een week aan de gang is
breekt ook voor de gregoriaanse schola’s
een periode van rust aan. In de zomerpe-
riode komen in de liturgie een aantal mis-
gezangen aan bod die wat minder bekend
zijn of gezangen die uit andere zondagen
bij elkaar gehaald zijn. De gregoriaanse
wisselende gezangen van de 15e zondag
door het jaar, ook wel het proprium ge-
noemd, zijn al heel oud. In de oudste
handschriften uit de negende eeuw (zie
het Antiphonale Missarum Sextuplex, uit-
gegeven door Dom René-Jean Hesbert)
komen we deze gezangen al tegen. Op
een welbespraakte manier gaan de gezan-
gen eerbiedig om met het Woord van God
en dragen zo bij aan een waardige liturgie-
viering.

Introitus (GR 303)

Dum clamarem ad Dominum, exaudivit
vocem meam, ab his appropinquant mihi:
et humiliavit eos, qui est ante saecula, et
manet in aeternum: iacta cogitatum tuum
in Domino, et ipse te enutriet.

Ps. Exaudi Deus orationem meam: et ne
despexeris deprecationem meam.

Toen ik tot de Heer riep, heeft Hij mijn stem
verhoord tegen hen die mij te na komen, en
Hij heeft hen vernederd, Hij die is véor alle
eeuwen en die blijft in alle eeuwigheid. Werp
wat u bezig houdt dp tot de Heer, en Hij zal
u voeden.

Ps. Luister, God, naar mijn gebed, en wend
uw blik niet af van mijn smeekbede.
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De voorgeschreven introitus Dum clama-
rem op deze 15e zondag is een tekst uit
psalm 55 (54). Die psalm lijkt meer een lof-
lied op God, die de mensen uit een vijan-
delijke bedreiging bevrijd heeft. Toch kun
je ook nog iets van nood ervaren in de me-
lodische structuur van de 3e modus, een
melodie die een zekere spanning in zich
meedraagt.

Deze introitus zou je als een model van
gregoriaanse structuur kunnen beschou-
wen. De drie melodiebogen, waarvan de
middelste boven de twee andere uitsteekt,
zijn klassiek van opzet. Opvallend is dat
iedere zin met een zelfde melodische for-
mule eindigt. In de eerste zin zien we een
mooie stijging naar exaudivit, in de tweede
een triomfantelijk forte op est en saecula.
De derde zin, die begint met iacta cogita-
tum, doet ons denken aan het begin van
de introitus, alleen stijgt de melodie hier
niet snel naar de do, de reciteer-toon, die
wordt pas bereikt bij ipse te enutriet. De
spanning die je voelt bij in Domino komt
jubelend tot ontspanning op het woord
te, om daarna op mi-sol-fa-fa-fa-mi in een
modale eindcadens te eindigen. Deze in-
troitus vind ik een karakteristiek voorbeeld
van gregoriaanse stijl met golfbewegin-
gen en tekstbeleving.

Psalm 54 (55) komt in ons Graduale Ro-
manum slechts vijf keer voor, waarvan
twee keer in een introitus: een keer op een
weekdag (Exaudi Deus GR 115) en Dum cla-



marem op zondag. Uit de psalm spreekt
een groot vertrouwen in God. In vers 20
staat nadrukkelijk: “God luistert”. Omdat
God luistert durft de psalmist Hem aan te
roepen. Bekend is het een na laatste vers,
vers 23, de laatste zin uit de huidige introi-
tus:‘Werp wat je zorgen baart op de Heer, Hij
heeft zorg voor je, een zin die ook voorkomt
in de eerste brief van de apostel Petrus.

Graduale (GR 31)

Ostende nobis, Domine, misericordiam
tuam: et salutare tuum da nobis.

V. Benedixisti, Domine, terram tuam: aver-
tisti captivitatem lacob.

Toon ons, Heer, uw barmhartigheid: en geef
ons uw heil.

V. U, Heer, hebt uw land gezegend: de bal-
lingschap van Jacob afgewend.

Ostende nobis is een graduale in de Protus
plagaal (2e modus) met een regelmati-
ge zinsbouw. De afdaling op het woord
Domine richting misericordiam tuam in
het eerste zinsdeel is opvallend en geeft
expressie aan het smeken van de psalmist.
De melodie op salutare tuum (uw heil) laat
zien dat zijn smeekgebed vol hoop en ver-
trouwen is.

Vers 12 (Waarheid ontspruit uit de aarde,
rechtvaardigheid buigt zich neer uit de
hemel) van psalm 85 laat ons een beetje
proeven aan het Rorate caeli, waarin de
Gerechte zal neerdalen en de aarde haar
schoot zal openen om de Verlosser voort
te brengen. Die tekst is nauw verbonden
met Jesaja 45, vers 8, waarin geschreven
staat: “Hemelen laat uw hoogten druipen
van gerechtigheid en laat haar stromen uit
het zwerk. Aarde open uw schoot en laat het
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heil ontspruiten en de gerechtigheid ont-
kiemen eveneens. Ik, JHWH, heb dat alles
geschapen”. De kerkvaders hebben deze
psalm als een profetie van de geboorte
van Christus geinterpreteerd. Deze visie
is door de traditie van de Kerk overgeno-
men. Met de komst van Christus ontspruit
‘de waarheid’ uit de aarde. Hemel en aarde
vallen elkaar in de armen. Trouw, erbar-
men, vrede en recht zijn nauw met elkaar
verbonden en vormen samen het funda-
mentele kenmerk van Gods heil.

Van oorsprong is psalm 85 een psalm voor
de wintertijd, waarbij het begrip winter als
beeld van nood en ziekte gebruikt wordt.
God heeft voor Jacob de‘keer’gebracht, zo
heeft Hij een einde gemaakt aan de Baby-
lonische ballingschap. Omdat God in het
verleden zijn goedheid heeft laten zien, de
‘keer’ voor Jacob heeft gebracht, durven
we met vertrouwen in het graduale van
vandaag te bidden en te smeken om ver-
zoening en vrede in het heden: Toon ons
Heer uw barmhartigheid en schenk ons uw
heil!

Zoals regens in de herfsttijd het land waar
het volk Israél woont laten opbloeien, zo
kan God de geestelijke moedeloosheid van
zijn volk verdrijven en mensenlevens weer
vruchtbaar maken. Hoe ellendig er alles
soms ook kan uitzien, zijn heil is nabij, Hij
woont in het land. Psalm 85 werd volgens
het klassieke lectionarium, dat voor het
tweede Vaticaanse Concilie gebruikt werd,
in de hele Advent gezongen. In de herfst
werd er dan gelezen uit de ballingschaps-
boeken en keerde het liturgisch jaar zich
naar Kerstmis en Epifanie. Het is nog steeds
een geliefde psalm in de adventsliturgie.



Alleluia (GR 305)

Te decet hymnus Deus in Sion: et tibi red-
detur votum in Jerusalem.

U komt een loflied toe, God, in Sion: en aan U
zal een gelofte worden ingelost in Jeruzalem.

Deze woorden uit psalm 65 (64) klinken
ons bekend in de oren, waarschijnlijk komt
dat omdat het dezelfde woorden zijn als
in de psalmodie van de ons bekende in-
troitus Requiem aeternam in de uitvaart-
liturgie. De psalmtekst geeft op een blije
manier uitdrukking aan de verheerlijking
van God.

Die blijdschap komt duidelijk en fris naar
voren in het gebruik van de 7e modus, die
we meteen met de intonatie op sol-si-re
bereiken. Opvallend is het nadrukkelijk
gebruik van de Re, de reciteertoon of do-
minant van de 7e modus. Heel bijzonder is
het rijke melisma boven het woord ‘Jerusa-
lem’. Daar wordt niet alleen de jubilus van
het Alleluia herhaald, maar ook worden er
talrijke neumen bij gehaald die met voor-
liefde (bij de opstijgende kwarten do-fa)
de hoogste toon als tristropha laten weer-
klinken.

Misschien geeft deze rijke melodie uit-
drukking aan de woorden van bisschop
Sicardus van Cremona (t 1215) (Migne, Pa-
trologia Latina 213): “ledere keer als in een
gezang het woord Jeruzalem geschreven
wordt, wordt bijna altijd een lang melisma
van neumen gezongen, zodat het jubelen
van het hemelse Jeruzalem in een verheven
beeld weergegeven wordt'.

Psalm 65 (64) is ruwweg in drie delen in
te delen: in vers 2 t/m 5 zingt de psalmist
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een loflied tot God die ons de tempel en
eredienst geschonken heeft. Vers 6 t/m 9
bezingen hymnisch de almacht van God
die bergen, zeeén en zelfs het tieren der
volkeren kan bedwingen. In het derde
gedeelte (vers 10 t/m 14) breekt de lente
door. Dankzij een goddelijke lenteregen
tooien dalen en heuvels zich met koren en
vee, terwijl de mensen het bij de oogst ui-
tjubelen in lied en dans.

Offertorium Ad te Domine levavi (GR 17)
Ad te Domine levavi animam meam: Deus
meus, in te confido, non erubescam: neque
irrideant me inimici mei: etenim universi
qui te exspectant, non confundentur.

Tot U, o Heer, heb ik mijn ziel verheven:
mijn God, op U vertrouw ik, laat mij niet be-
schaamd worden: en laat mijn vijanden mij
niet bespotten: want allen die U verwachten,
zullen niet te schande worden.

Psalm 25 is een verzameling uitspraken,
gebedsflarden, spreuken, geordend vol-
gens het Hebreeuwse alfabet, een acrosti-
chon dus.

De intonatie van het offertorium Ad te
Domine, dat afkomstig is uit de eerste Ad-
vents-zondag, laat in de melodie iets van
een opgang tot God zien. In elk geval is de
intonatie karakteristiek voor deze tekst en
is zelfs te vergelijken met de introitus van
die eerste Adventszondag. In de tekst van
de eerste zin van het offertorium heeft
men de uitroep Domine (o Heer) toege-
voegd, een toevoeging die waarschijnlijk
terecht is, gezien de originele Hebreeuwse
grondtekst van deze psalm. Een groot deel
van het gezang speelt zich af op de reci-
teertoon fa, het meest nadrukkelijk op de



woorden Deus meus en op non erubescam.
Het offertorium is mijns inziens een goed
voorbeeld van een gezang in de 2e modus,
een echte Protus plagaal.

“Een stil gesprek met de Heer is weggelegd
voor wie hem vrezen”, zo lees ik in vers 14
van psalm 25 in de psalmvertaling van de
dames Gerhardt en Van der Zeyde. Voor
mij springt dat vers er een beetje uit. Het
werkwoord ‘vrezen’ heeft hier niet de be-
tekenis van bang zijn, of sidderen voor
een wrekende gerechtigheid.

Vrezen betekent in
onze bijbel-

taal: in ere houden,
ontzag hebben, eerbie-
digen. Vanuit een houding
vol eerbied en vertrouwen
bidt de psalmist in het eerste
vers heel intens onze huidige offertori-
um-tekst:‘Ad te levavi, ‘ik hef mijn ziel op tot
U, o Heer, op U vertrouw ik, ik luister naar
de taal die naar mij toekomt, toon mij uw
wegen, o Heer.

De dichter van deze psalm verlangt naar de
liefde en trouw van God, hij verlangt naar
een goede relatie met God. De tekst van
de psalm helpt ons om uit te zien naar de
dingen die komen, om te kunnen groeien
in het verlangen. In de Advent zingen we
ons verlangen naar verbinding met God
uit, dat Hij onze eenzaamheid opheft, dat
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Hij ons vanuit de duisternis naar het licht
leidt, dat Hij ons nabij is, dat wij één met
Hem worden.

Communio (GR 306)
Passer invenit sibi domum, et turtur
nidum, ubi reponas pullos suos: altaria
tua Domine virtutum, Rex meus, et Deus
meus: beati qui habitant in domo tuo, in
saeculum saeculi laudabunt te.

V: Quam dilecta tabernacula tua, Domine
virtutum, concupiscit et deficit anima mea
in atria Domini.

V: Cor meum et caro mea exsultaver-
unt in Deum vivum.

]

mus heeft voor zichzelf

een woning gevonden, en de tor-

telduif een nest om haar jongen in te

bergen: uw altaren Heer der machten, mijn
Koning en mijn God! Zalig zij, die in uw huis
wonen, in de eeuwen der eeuwen zullen zij U
prijzen.
V: Hoe liefelijk is uw woning, Heer der mach-
ten, mijn ziel smacht vol verlangen naar de
voorhoven van de Heer.
V: Mijn hart en mijn lichaam jubelen voor de
levende God!

Een reconstructie van deze communio van
de hand van Rupert Fischer, een uitstekend
vakman op het gebied van gregoriaans en
ooit leerling van Dom Cardine, staat uit-
ge-breid in de ‘Beitrage zur Gregorianik;



een Duitse wetenschappelijke uitgave. Dit
gezang begeeft zich in het begin in de 3e
en in het laatste gedeelte in de 1e modus.
Dat is op zich zelf niets nieuws, beide modi
zijn afkomstig uit één stam, de moeder-
toon Ml in een dalende ontwikkeling.

Fischer, gebruik makend van enkele hand-
schriften, zegt: “Als we uitgaan van een 3e
modus psalmodie, dan zal ‘Passer invenit’
moeten beginnen met Sol-Si. De Si is dan
de reciteertoon”. Daarom treffen we in het
Graduale Novum een andere schrijfwijze
aan dan in het ons vertrouwde Graduale
Romanum of in het Liber Gradualis van
Alberto Turco. Een opvallend gevolg is dat
het nieuwe Graduale Novum vanaf Deus
meus vijf keer gebruik maakt van een Fa #,
een fenomeen dat in het grego-riaans niet
voorkomt. Ondanks de mooie reciteertoon
op Si, blijft het wennen voor mij.

Het veelvuldig voorkomen van liquescen-
ten en pes quadratus in dit gezang geeft
een zekere spanning. De porrectus op Rex is
eigenlijk een clivis resupina, dus de laatste
toon vraagt aandacht. De twee begintonen
(twee tractuli) van laudabunt vragen om
wat extra aandacht. Let er op in dit gezang
om steeds attent te zijn op soepel en licht
zingen, anders dreigen we terug te vallenin
oude zware patronen. De communio heeft
een prachtige expressieve melodie met
toonschilderende echo’s aan het begin.

Psalm 84 (83) drukt een vurig verlangen
van de pelgrims uit die naar het heiligdom
kwamen en bezingt het geluk van hen die
bij het heiligdom wonen: Wat voor de mus
een zacht nest is, waar ze graag in verblijft,
dat is voor mij uw huis, o Heer.
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De psalmist wordt gevoed door het beeld
dat de tempel op aarde gebouwd is naar
een hemels model. In de aardse tempel
wordt de hemelse tempel zichtbaar.

Daarom treffen we dan ook in psalm 27
(zie communio Unam petii, GR 294) de
bekende tekst van vers 4 aan: “Een ding
vroeg ik aan de Heer: te wonen in het huis
van de Heer, alle dagen van mijn leven, te
aanschouwen het genot van de Heer, en
te bezoeken zijn heilige tempel”. Zo wordt
de tempel een beeldende figuur voor de
aanwezigheid van de Heer. Met dat beeld
in het achterhoofd kunnen we ook verkla-
ren waarom sommige vrome gelovigen in
de tempel wilden wonen, zoals Simeon en
Hanna die getuige waren van het aan God
opdragen van het kind Jezus in de tempel
door zijn ouders, Maria en Jozef (2 februari:
in praesentatione Domini).

De eerste lezing van deze zondag is geno-
men uit het boek Amos. De tijd waarin de
‘ziener’ Amos leefde lijkt in meerdere op-
zichten op onze huidige tijd. In zijn boek
wijst de profeet ons in stevige taal op wat
naar de ondergang leidt. Amos roept ons
op tot een betere manier van leven waarin
sociale gerechtigheid en eerlijke verhou-
dingen met andere mensen voorop staan.
In het evangelie van vandaag zendt Jezus
de apostelen uit met de opdracht te ver-
kondigen dat mensen zich moeten beke-
ren, dat zij hun levens-wijze moeten veran-
deren. Het evangelie, de blijde boodschap,
brengt heil en zegen bij mensen. Hopelijk
dragen de mooie liturgische gezangen van
vandaag hier aan bij.

Cyriel Tonnaer 14 juli 2024



Sint-Gregoriusvereniging
in het Bisdom Roermond &

Dienst Liturgie & Kerkmuziek

Oude Limburgse gebruiken

& volksgeloof: einde van een
tijdperk of nieuwe kansen?

Liturgische vorming 2024-2025

Gulpen Kapelaan Pendersplein 10
op zes zaterdagen telkens van 13.30-15.00 u

Venray Mgr. Goumansplein

op zes zaterdagen telkens van 14.00-15.30 u




Processies door het veld of over straat, kruidenboeket of palmtak, zegen van
alles wat los of vast zit, wijwater, wierook, paaseieren en driekoningenkoek,
carnaval en oogstdankfeest, ijsheiligen en Zeuketeun, Sint Maarten en de
hele Santenkraam, adventskrans en kerstboom, Angelus, nieuwjaarzegen en
de Wonderdadige Medaille, passie en heiligdomsvaart, Allerzielenlof en
Halloween, Sint Hubertusmarkt en paardenzegen, Sint Jozef op de kop in de
tuin, schepje zand van Sint Gerardus of water uit heilige putjes...

Vanouds hangt onze rijke Limburgse cultuur van katholieke volksgebruiken
aan elkaar. Veel dreigt te verdwijnen. Soms is dat maar goed: het heeft
mogelijk zijn tijd gehad. Maar van veel zaken zou je je mogen afvragen of ze
niet afgestoft opnieuw zinvol ingezet kunnen worden. Goede gebruiken,
naar trouw geloof, die vertrekpunt kunnen zijn van een missionaire kerk...

Maar het begint ermee ze te kennen en te begrijpen. Na de liturgische
vorming van de voorbije jaren te Gulpen en Venray, zetten we opnieuw in
op zes zaterdagmiddagen waarin we het jaar rond bij deze oude gebruiken
blijven stilstaan. Ter lering ende vermaak, ter inspiratie voor geloof nu...

Data Gulpen: 19 oktober, 2 november, 7 december van 13.30-15.00 u
Data Venray: 28 september, 16 november, 30 november van 14-15.30 u

Aanmelding: activiteiten@sgv-roermond.nl. Men kan ook aan afzonderlijke
bijeenkomsten deelnemen. Kosten € 5 per bijeenkomst ter plekke te voldoen.
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Zaterdag
12 oktober 2024

Sittard

Inspiratiemiddag

‘De Missie van kerkmuziek’

Op vrijdag 12 april vond te Den Bosch een
inspirerende Dag van de Kerkmuziek plaats.

De mooie ervaringen van 12 april willen we graag
met velen delen die actief zijn in de liturgie in ons
bisdom: o.a. koren, dirigenten, organisten, jonge
kerkmusici, priesters, kerkbestuurders & cantores.

Over de stand van zaken in (kerk-)korenland is al
veel gezegd en geschreven. Voor wie er zorg voor te
dragen heeft, leven er nogal wat uitdagingen.

Veel is aan verandering onderhevig, maar het
enthousiasme blijft: zolang er christenen zijn, zal er
ook gezongen worden!
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Uitnodlglng zaterdag 12 oktober 2024

Aan allen die zorg dragen voor zang en muziek in de liturgie.

Locatie

Wijksteunpunt/ontmoetingsplek Gelderhof

Gelderhof 1, 6136 CC Sittard

Parkeren kan gratis op de Geldersestraat en omgeving.

Programma

12.30 uur  Ontvangst met koffie/thee

13.00 uur  Opening door vicaris Ed Smeets

13.15 uur Presentatie en zang Hymne H. Jaar 2025:

Vlam van liefde, hoop die ons doet leven

13.30 uur  Terugblik en samenvatting symposium 12 april:
wat betekent het voor ons? Kansen & missie.

- plaats en rol van de cantor
- toegankelijk zangmateriaal
- presentatie activiteiten SGV-Roermond ‘24-25

14.15uur  Koffie/thee
Gesprek over de kansen/missie kerkmuziek

15.00 uur  Kort gezongen gebed ter afsluiting
in de kerk Overhoven (tegenover de Gelderhof)

Voor deelname aan de dag wordt een vrije bijdrage gevraagd.
Aanmelden kan via: activiteiten@sgv-roermond.nl

Nadere info: info@sgv-roermond.nl.

Welkom!

info@sgv-roermond.nl sgv-roermond.nl
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Sint-Gregoriusvereniging
in het Bisdom Roermond

Koorkring Venray

Weer 5 bijeenkomsten te Venray

Stemvorming

voor koorleden

en alle anderen die graag zingen!
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Opnieuw wordt er weer een serie stemvormings-bijeenkomsten
aangeboden o.l.v. Vincent Kusters. De deelnemers zijn en blijven
enthousiast over wat Vincent hen te bieden heeft. Ook wie eerder niet
deelnam is van harte welkom!

De afzonderlijke stemmen worden getraind, tips en trucs om goed en
verantwoord met je stem om te gaan passeren de revue en zingen
dient een sociale functie: mensen komen in harmonie bij elkaar en
maken muziek. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor (koor-)zangers
maar ook voor allen die hun stem willen ontdekken en ontwikkelen.

Maandagmorgen 10.30 uur — 12.00 uur op
30 september, 7 oktober, 14 oktober, 4 november, 11 november
De Galmhut Zangers van St. Frans, Langeweg 92 in Venray

Bariton

Vincent
Kusters

is een veelzijdig

musicus met

voorliefde

voor het lied.

Hij is regelmatig

te horen in liedrecitals
en als solist in concerten.

4'Sihds zijn afstuderen won Vincent
¥ verscheidene prijzen.

Vincént is zanger, solist, dirigent en organist.

ledereen is welkom, zij het na aanmelding
(info@sgv-roermond.nl). Enige voorwaarde voor deelname...
dat men graag zingt! Er is een korte pauze met koffie/thee voorzien
Deelnameprijs € 50,-- voor de vijf bijeenkomsten,
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Sint-Gregoriusvereniging
in het Bisdom Roermond

Practicum onderhoud en beheer
van kerkorgels
voor kerkmusici en kerkbesturen

Practicum Daniél Jansen — 19 oktober 2024

De SGV wil kerkmusici en kerkbesturen door een aantal praktische
wenken en een blik in het (vaak onzichtbare) inwendige van een orgel
aanwijzingen geven met betrekking tot beheer en onderhoud van hun
instrument. Hoe de symptomen op tijd herkennen voor groot
onderhoud, hoe eventueel klein onderhoud zoals het stemmen van de
tongwerken en wanneer de orgelmaker in te schakelen...
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Net als in een auto vinden de meeste processen in een kerkorgel in
het verborgene plaats. Vervangen van een zekering, lampje of zelfs
een wiel zijn er zaken die goed zelf kunt doen. Sommige zaken zijn
echter moeilijk bereikbaar en kunnen vaak pas na demontage
zichtbaar worden; dan is een zekere vakkennis nodig om ze tegemoet
te treden. Dan komt de vakman er aan te pas...

Het zicht op wat er allemaal moet gebeuren qua onderhoud en
beheer raakt vaak kwijt als men niet weet of te lang niet in aanraking
komt met waar men op letten moet.

Een auto breng je op tijd naar de garage: veiligheid, wet en
verzekering nopen daartoe. Ten aanzien van een kerkorgel ontbreekt
deze periodieke stok achter de deur en boetes worden niet opgelegd.
Maar onderhoud wordt vaak vergeten of door allerhande
omstandigheden (te) lang uitgesteld. Men is er zich soms ook te
weinig van bewust wat voor kostbare schat aan cultureel erfgoed
onze voorouders ons hebben doorgegeven!

De SGV biedt de kans al deze zaken van dichtbij te bezien
In dit practicum komen o.a. aan bod:

Het stemmen van orgels - wanneer en hoe vaak?
Effecten van (hete lucht-) verwarming

Lekkages in de windvoorziening

Orgels en stof

Windvoorziening en ventilator

Houtworm, leer, membranen, balgen, metaal

Rode draad is: op tijd herkennen is op tijd ingrijpen
en onnodig hoge kosten vermijden.

Zaterdag 19 oktober van 13.00 uur (tot uiterlijk 16.00 uur)
in de Parochiekerk H. Hart Overhoven (Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard)
Deelname € 10,- (ter plekke contant te voldoen)

U krijgt ook de mogelijkheid om tongwerken Aanmelding:

te leren stemmen. Dit gebeurt in alle activiteiten @s BT e e
veiligheid, maar denk wel aan L] BV :

stevige schoenen. www.sgv-roermond.nl
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KOORSECRETARIS - DIRIGENT - ORGANIST

- Aan alle parochiegeestelijken wordt één exemplaar van ‘Koorgeleide’
toegezonden.

- Elke koorsecretaris in de parochies ontvangt eveneens één exemplaar
om dit binnen het koor te laten rouleren. Mocht de adressering van
het koorsecretariaat niet (meer) juist zijn, gelieve dit dan z.s.m. te
melden aan sgv.onderscheidingen@gmail.com En anders per post:
SGV in het bisdom Roermond, t.a.v. Jos Sijstermans, postbus 470,
6040 AL Roermond.

- Een persoonlijk abonnement is mogelijk door € 10,- per jaar over te
maken op ons banknummer (zie onder).

LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
SINT-GREGORIUSVERENIGING IN HET BISDOM ROERMOND

Vicaris Drs. E. Smeets pr., voorzitter
Eindstraat 6, 5801 CR Venray (0478 - 550 740) (voorzitter@sgv-roermond.nl)

Dhr. Efrem Verleng, secretaris
Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard (06 - 305 677 74) (secretaris@sgv-roermond.nl)

Jos Sijstermans, penningmeester
Ir Lelystraat 180, 6419 XV Heerlen (06 - 109 215 45)

D. Jansen, Hoogstraat 11,6017 AP Thorn (0475 - 562 187)

J. Steijvers, Aldenhoven 28, 6093 HB Heythuysen (0475 - 496 456)
C. Tonnaer, Arlo 32,6041 CJ Roermond (0475 - 582 276)

\A. Voesten, Molenstraat 7, 5975 AE Sevenum (077 - 366 24 79)

Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond (SGV)

Postadres: Postbus 470, 6040 AL Roermond
(ook voor het aanvragen van onderscheidingen)

Bezoekadres:  Het secretariaat en documentatiecentrum zijn alleen op afspraak te
bezoeken. Het eenvoudigste is een e-mail versturen.

Website: www.sgv-roermond.nl
E-mailadres:  secretaris@sgv-roermond.nl
Telefoon: 0475 - 386 725

Bankrelatie: ABN Amro NL45ABNA0229852599
t.n.v.'Sint-Gregoriusvereniging, postbus 470, 6040 AL Roermond’
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