Sint-Gregoriusvereniging
in het Bisdom Roermond &
Dienst Liturgie & Kerkmuziek

Oude Limburgse gebruiken

& volksgeloof: einde van een
tijdperk of nieuwe kansen?

Liturgische vorming 2024-2025

Gulpen Kapelaan Pendersplein 10
op zes zaterdagen telkens van 13.30-15.00 u

Venray Mgr. Goumansplein

op zes zaterdagen telkens van 14.00-15.30 u




Processies door het veld of over straat, kruidenboeket of palmtak, zegen van
alles wat los of vast zit, wijwater, wierook, paaseieren en driekoningenkoek,
carnaval en oogstdankfeest, ijsheiligen en Zeuketeun, Sint Maarten en de
hele Santenkraam, adventskrans en kerstboom, Angelus, nieuwjaarzegen en
de Wonderdadige Medaille, passie en heiligdomsvaart, Allerzielenlof en
Halloween, Sint Hubertusmarkt en paardenzegen, Sint Jozef op de kop in de
tuin, schepje zand van Sint Gerardus of water uit heilige putjes...

Vanouds hangt onze rijke Limburgse cultuur van katholieke volksgebruiken
aan elkaar. Veel dreigt te verdwijnen. Soms is dat maar goed: het heeft
mogelijk zijn tijd gehad. Maar van veel zaken zou je je mogen afvragen of ze
niet afgestoft opnieuw zinvol ingezet kunnen worden. Goede gebruiken,
naar trouw geloof, die vertrekpunt kunnen zijn van een missionaire kerk...

Maar het begint ermee ze te kennen en te begrijpen. Na de liturgische
vorming van de voorbije jaren te Gulpen en Venray, zetten we opnieuw in
op zes zaterdagmiddagen waarin we het jaar rond bij deze oude gebruiken
blijven stilstaan. Ter lering ende vermaalk, ter inspiratie voor geloof nu...

Data Gulpen: 19 oktober, 2 november, 7 december van 13.30-15.00 u
Data Venray: 28 september, 16 november, 30 november van 14-15.30 u

Aanmelding: activiteiten@sgv-roermond.nl. Men kan ook aan afzonderlijke
bijeenkomsten deelnemen. Kosten € 5 per bijeenkomst ter plekke te voldoen.
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